
 

Bergschenhoek, januari 2025 

 

 

Samen geloven. Die woorden zijn al jaren bekend in onze gemeente. Ze klinken als een uitnodiging, 

een belofte en een opdracht. Op verschillende manieren brengen we ze in praktijk. Op zondag horen 

we het in het luiden van de klok; een oproep die ons samenbrengt in het kerkgebouw. Tijdens de 

dienst begroet God ons met Zijn genade en vrede. We luisteren samen naar Zijn Woord en zoeken 

naar Zijn weg voor ons leven. Aan het einde van de dienst mogen we horen dat Hij ons niet alleen 

laat, maar met ons meegaat in de nieuwe week. En ook gedurende de week gebeurt er veel in onze 

gemeente. 

Samen geloven betekent ook dat deze uitnodiging niet alleen geldt voor mensen die al lang 

vertrouwd zijn met de kerk, maar ook voor wie nog op ontdekkingstocht is. Voor hen bieden de 

Alphacursus en de samenkomsten van de Steigers een laagdrempelige plek om te ontdekken wat 

geloven betekent. 

Er zijn veel momenten waarop we ons geloof op doordeweekse dagen samen beleven: van Tim & 

Rank tot Follow Me!, van gezamenlijke maaltijden tot jeugdclubs en bijbelstudiegroepen. In al die 

ontmoetingen mogen we ervaren dat geloven geen solotocht is. Het is een reis die we samen maken, 

als gemeente, als gemeenschap van Christus. Samen zoeken we naar antwoorden en helpen we 

elkaar om vol te houden. 

Want die reis is niet altijd makkelijk. We worden continu geconfronteerd met vragen, twijfels en 

verleidingen. Toch mogen we elkaar steeds opnieuw herinneren aan de weg die Jezus ons wijst. Hij 

nodigt ons uit om te blijven volgen – niet alleen, maar als gemeenschap, als broeders en zusters die 

elkaar vasthouden en ondersteunen: Samen geloven! 

Samen geloven vraagt om voorbereiding, toewijding en ook financiële middelen. We investeren in 

ons geloof, in elkaar, en in de middelen die nodig zijn om het werk van de gemeente mogelijk te 

maken. Zo maken we het samen mogelijk dat de roep om Jezus te volgen blijft klinken. Samen geven 

we handen en voeten aan ons geloof in Hem. Samen bouwen we aan een toekomst waarin Gods licht 

zichtbaar wordt, hier in Bergschenhoek en daarbuiten. 

Samen geloven. Samen op weg. Zijn toekomst tegemoet. 

Ds. Wout Koelewijn 


